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Gedenk in uw gelovig gebed
MEVROUW

Clarisse DE BACKER

weduwe van de heer
Polydor VAN AUDENHOVE

Geboren te Sint-Maria-Lierde op
30 december 1906 en godvruchtig overleden
in het Sint-Elisabethziekenhuis te Zottegem op
1 september 1996, gesterkt door de
H. Sacramenten der zieken.

Lid van de bond van de derde leeftijd
van Sint-Maria-Lierde.

Je hebt je leven lang heel hard gewerkt.

Je was de enige zus van vijf broers.

Je bracht drie kinderen groot in vaak zware
omstandigheden, doorheen oorlogsjaren, in tijden
van weinig weelde. Je hield winkel en café.

Je naaide en borduurde. Je verkocht hemden en
textiel. Je ging van huis tot huis, vriendelijk, een-
voudig en gewoon. Je leefde spaarzaam.

Je knoopte de eindjes aan elkaar.

Polydor stierf in 1993.

Clarisse en Polydor waren toen 67 jaar getrouwd.

En dan wordt je moe. Je voelt je krachten
afnemen. Je vraagt zelf naar een home.

Je gaat van Kakebeke naar ‘Ter Linden’ in
Steenhuize. Je bent er heel tevreden.

Dat duurt drie maanden. Je wordt ziek. Je moet
naar de kliniek. Je komt niet meer weer.

Als je sterft, zegt men : “Clarisse is voorgoed
heengegaan. Ze heeft het gehad. Er zijn er die
vroeger sterven, te vroeg. Rond de negentig
wordt het stilaan de natuurlijke gang van zaken.
We hadden aan haar een goed mens.

Ze kon praten, vertellen, vooral werken.

Ze hield van mensen. Ze is medestichtster van de
K.B.G.-Sint-Maria-Lierde. Vraag het maar aan het
bestuur van het eerste uur hoe sociaal ze was,
hoe ze werken kon”.

Op het einde van de eeuw bereik je stilaan het
einde van de weg waaraan je bij het begin van de
eeuw bent begonnen. Je verdwijnt van het toneel.
Vaarwel, Kakebeke. Vaarwel Steenhuize.
Vaarwel voorgoed. Is alles dan verloren ?

Zijn er dan geen onvergeteliike momenten die
zelfs niet door de dood verloren gaan?
Momenten van liefde, van geluk, van vrede ?

Je sterft, maar niet alles van jou sterft.

Niet alles is zinloos. Het is goed dat jij er bent
geweest. Je leven heeft zin (gehad). Ook je dood.
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