en 't liefste lichaam wikkelt men in linnen.
Ik ben het leven en het panta rhei.
Ik ben verrezen en |k blijf U bij

(M. Verdaasdonck)

Dankbaar aandenken aan
en uitnodiging tot gebed voor

Mevrouw

Emma DE BACKER

weduwe van de Heer

Aimé EEMAN

geboren te St.-Lievens-Esse, 27 april 1899
en gesterkt door het ziekensacrament,
overleden in het O.L.Vrouwziekenhuis te
Aalst op 10 oktober 1991.

WANT DUIZENDMAAL HEB JE
ONS HART VERBLIJD...

Ons moederke wiens hart nu stille staat...

Het was je ganse stille levensdraad :

Een kleine ster verschijnt, geeft licht, verdwijnt.
Maar de sprankel ons in ‘t hart is niet verkleind.
Uw kind’ren weten dat jij hun moeder zijt.

WANT DUIZENDMAAL HEB JIJ

ONS HART VERBLIJD...

Ons moederke, nu 't hart weer bonzen gaat
wanneer je zorg in Jezus'glimlach klaart,
kijk dan naar ons die nog aan 't pogen zijn,
die in uw spoor nog dragen onze pijn.

Wij kunnen niet vergeten dat jij ons moeder zijt
WANT DUIZENDMAAL HEB JIJ
ONS HART VERBLIJD.

De families: De Backer, Eeman,
Matthijs en Faut

danken U voor uw deelneming en gebed.

De namis zal opgedragen worden
op woensdag 20 november om 19 uur.

Begr. Muylaert - Druk C. De Leenheer bvba




