Geloofd zij Jezus-Christus.
T

IN VROOM GEBED GEDENKEN WIJ
DE ZIEL VAN

DE HEER

FORTUNE DE BACKER

echtgenoot van Mevrouw
MARIA HAEGEMAN
Hij werd geboren te Couillet op 2 april 1907 en

overleed godvruchtig te Steenhuize op 31 augustus
1969, gesterkt door de H. Ziekenzalving.

Het leven van een mens is onzeker, niemand kan
roemen op de dag van morgen. Op een dag en uur
dat wij nog niet verwachten, kan God ons tot zich
roepen. Sint Paulus schreef : « Wij hebben hier
geen vaste woonplaats, ons vaderland is in de he-
mel. » Die kortstondigheid en dat onzekere van het
leven moet ons niet ontmoedigen, laten we als
kristenen verlangend uitzien naar de grote vereni-
ging met de Heer Jezus.

Wle Fortuné kende kon rap zien dat hij een een-
voudige, goede man was, dankbaar om elke blijk
van medeleven, om elke kleine attentie. Vele maan-
den ziekte hebben hem niet verbitterd, integendeel,
hij voelde dat God hem nabij was in het lijden.
Hij was een zeer godsdienstig mens, die het da-
gelijks gebed in ere hield. Moge God hem nu op-
nemen in zijn hemels geluk. Moge God berusting
geven aan de beproefde familie die rouwt om zijn
vroegtijdig afsterven.

Vaarwel, mijn dierbare vrouw en kinderen. Gij hebt
met mij meegeleden vele dagen en nachten, gij
hebt mij telkens moed gegeven en zoveel voor mij

gedaan. Mijn oprechte dank! Gods liefde brengt
ons eenmaal weerom samen. Ook U beste familie-
leden dank ik oprecht om uw genegenheid en hulp.
Bidt voor mij, gij allen die mij dierbaar waart.

Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt,
geef hem de eeuwige rust.

De families De Backer, Haegeman,

Van Den Bossche en Van Den Bossche,

danken u voor uw gebed en uw medeleven.

Uitg. J. Haegeman, Koster, Steenhuize




