Geloofd zij Jezus-Christus | Amen.
&
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

JULIA DE BACKER

echtgenote van Mijnheer
JAN-BAPTIST MEERSCHAUT

geboren te Zegelsem, de 5 maart 1919 en schielijk
overleden te Oudenaarde, de 26 november 1964,
voorwaardelijk gezalfd met het H. Oliesel.

Zij was lid van de Vrouwenbond van het H. Hart
en van de Boerinnengilde.

Jammerend en weeklagend zuchten wij: waarom
toch moest deze jonge vrouw en moeder zo vroeg
sterven 2 en dan nog zo plotseling |2 Zij was er nog zo
nodig om de steun te blijven voor haar man en ook voor
haar grootwordende kinderen die haar juist nu het meest
nodig zouden hebben.

Niemand kan een afdoend antwoord geven op deze
kwellende vraag : hier staan wij voor een Godsgeheim.
Intussen wordt ons maar steeds herinnerd aan het woord
van de Heer : eweest ook gij bereid, want gij kent noch
dag, noch uurs. (Mt. 24, 44.)

Gelukkig de mens die met %erustheid van geweten
en in de overtuiging al zijn plichten te hebben gekweten
de eeuwigheid mag binnengaan.

Wie gelovend aanvaardt dat de mens niet leeft om
te sterven, maar sterft om te leven, zal betrouwend en
dankend naar de Heer opzien omdat Hij aan de duur-
bare overledene, — die hier op aarde een trouwe en
toegewijde echtgenote en een goede moeder was, die
minzaam en goedhartig was voor iedereen, — het eeuwig
leven en de eeuwige vreugde heeft geschonken in ruil
voor een leven waarin zij zich, terwille van haar ziekte,
gedurig bedreigd voelde.

de bleeckere-de cubber, edelare

Mijn duurbare echtgenoot en geliefde kinderen, mijn
oude moeder, Zuster kloosterlinge, broeders, zusters en
familieleden, uw liefhebbende vrouw en moeder, uw
dochter en uw zuster is u ontvallen. Hard is dat en
pijnlijk | Doch ons H. Geloof zegt dat zij leeft en dicht bij
u is. Haar moederlijke zorg in Godsverbondenheid ver-
gezelt u verder door het leven : bidt veel voor haar, dan
ondervindt gij de troost van een blijvende binding met
mekaar.

Jezus, Maria, Jozef!
De vier akten voor de overledene.

De dertigdaagse Missen zullen opgedragen worden
bij de E.E. P.P. Redemptoristen te Gent.

Mijnheer Jan-Baptist MEERSCHAUT, haar echtgenoot ;

Mejuffer Francine MEERSCHAUT,
Mejuffer Christine MEERSCHAUT,
Jongeheer Frans MEERSCHAUT, haar kinderen ;
Mevrouw Wed. Victor DE BACKER-VAN YPERZEELE,

haar moeder ;

De families DE BACKER, MEERSCHAUT, VAN YPER-
ZEELE en KWEMBEKE

DANKEN VOOR DE BLIJKEN VAN DEEL-
NEMING IN ROUW EN GEBEDEN.




