Kom goede en getrouwe dienaar, treed binnen in
de vreugde van de Heerl

BID VOOR DE ZIEL
VAN DE HEER

LEON DE BACKER,

ECHTGENOOT VAN MEVROUW
LEONIE KEYMEULEN,

geboren te Merelbeke, de 15 november 1893
en ontslapen in de Heer te Oosterzele. de 2 juli 1965.

Gezalfd met het H. Oliesel in extremis.

OP RUST GESTELDE DER N.M.B.S.
OUD-STRIJDER 1914%1918.
Vereerd met de Gouden Medaille
der Orde van Leopold Il.

Deze goede man werd onverwachts, maar niet on~
voorbereid door de dood overvallen. Hii leefde als een
voorbeeldig christen mens, met een eenvoudig en diep
geloof, met een grote eerbied en liefde tot God. Hij
was godvruchtig uit overtuiging en zonder menselilk
opzicht. Gedienstig voor de naaste, altijd minzaam en
vertrouwend.

Hoewel hij om zijn rijk gevuld en werkzaam leven,
de rust van de ouderdom zeker had verdiend, kon hij
zich zelf die rust niet gunnen. HIj beeft gewerkt, in
zorg voor zijn gezin tot zijn laatste levensuur.

Verdienstelijk lid in onze Bond voor Ouden van da-
gen en Christen gepensioneerden, was het zijn grote
vreugde bij ernst, ontspanning of reis de anderen op te
beuren en met wijze raad te helpen waar hij kon.

Ziin bedevaart naar Lourdes had zijn groot vertrou-
wen in het gebed en Moeder Maria vernieuwd. Thans
zal Maria zijn beste voorspreekster zijn bij haar godde-~
lijke Zoon.

Mijn Duurbare Echtgenote, mijn Kinderen, gij weet
hoe gans mijn leven aan U was toegewijd. Ik dank U
voor de goede zorgen, waarmede gij mij steeds hebt
omringd. Houdt mijn gedachtenis in ere. Stelt U betrou~
wen op God, leeft in vrede en bidt voor mij.

O. L. Vrouw van Lourdes, bid voor mii.
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Mevrouw Leon DE BACKER,
geboren Leonie KEYMEULEN ;

De Heer en Mevrouw

Maurice DE BACKER-BLOMME ;
De Jongeheer Carlos DE BACKER ;
Juffrouw Marleen DE BACKER ;
De Jongeheer Emiel DE BACKER ;

De familie DE BACKER ;
De familie KEYMEULEN ;
De familie UVYN :

De familie MEERSSCHAUT,

gevoelig voor Uw blijk van deelneming in
hun reuw, betuigen U hun innige dank.
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