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In de vrede van Kristus en wachtend op de verrijzenis
ruste de ziel van

Mevrouw Mariette DE BACKER

echtgenote van de Heer
Marc LEROY

Geboren te Zegelsem op 13 februari 1939 en god-
vruchtig overleden te Etikhove op 8 augustus 1966,
ra ontvangen te hebben het Sakrament der Stervendern.

Lid van de Boerinnengilde

Moeder heeft haar tweede kindje vergezeld naar
de hemel. Die zekerheid mag onze troost zijn. U, en
ook uw man en alle geliefden dachten aan het ogen-
blik dat de hemel een nicuwe zegen zou schenken.
Liaar plots, zonder U zelfs te vragen of U zelfs
lijden of ziekte zoudt aanvaarden en kon antwoorden,
heeft de dood zich plots opgedrongen, zonder U het
bewustzijn te laten dat U zoudt sterven.

We kunnen alleen de vraag stellen: Hebt U nu al
genoeg gedaan op deze wereld dat God U reeds zo
vroeg naar de eeuwige beloning riep.

Duurbare echtgenoot, ik weet er was nog zoveel
te doen voor ons jong gezin en bedrijf. Mijn B.J.B.
had mij een ideaal gegeven te mogen werken in Gods
natuur naast een goede man, maar kort hebben we
samen de liefde mogen delen. Denk aan onze korte
vreugde en het nog jonge kindje dat ik aan U heb
geschonk=n, tot mijn gedachtenis. Zeg nu ook, zonder
aan Gods goedheid te twijfelen, zoals naar oude
kristelijke gewoonte: Zoals 't God belieft.

Mijn beste kindje, gij begrijpt nog niet hoezeer ik
U lief had. Wees nu verder de troost van uw vader
en blijf ook aan mij denken.

Duurbare ouders, broers en zusters, ik weet hoe zeer
gij van me hield. Laat nu uw liefde en steun gaan
naar Marc en ons kindje.

Beste Familie en Vrienden, dank voor uw gebed
voor mij, maar denk ook eens aan mijn beproefde
man en familie.

Moeder van smarten, bid voor mij en voor allen
die lijden.

haar echtgenoot ;

De Heer Marc LEROY,

baar dochter ;

-DE WEDER,

Mejuffrouw Mia LEROY,

De Heer en Mevrouw Raymond DE BACKER

haar ouders ;

haar schoonvader ;

De families DE BACKER, LEROY, DE WEDER en VAN HUFFEL.

De Heer Richard LEROY-VAN HUFFEL,

DANKEN U VOOR UW DEELNEMING IN

ROUW EN GEBEDEN.




