.,.

Wij willen in herinnering houden
het leven van

Zuster Paula De Backer

Zij werd geboren te Berlare
op 25 juli 1905,
en na 59 jaren religieuze in de
Congregatie Zusters Kindsheid Jesu,
overleden te Liedekerke
op 10 december 1993.

Voor uw gebed
en blijken van meeleven danken:

De Algemene Oversten Zusters Kindsheid Jesu.
De Zusters van Liedekerke.
De familie De Backer.

Ik dank U, Heer!

Als ik achteromkijk en mijn leven overzie,

voel ik diepe dankbaarheid!

Ik dank U voor al het goede dat Gij voor mij hebt
gedaan. Ik dank U voor de vele blijde uren die ik
heb mogen beleven.

Ik dank U voor al de keren dat ik succes heb gehad;
ik was er zo gelukkig mee.

Ik dank Uvoor de vriendschap die ik heb ondervonden;
het heeft me zo verrijkt.

Ik dank U voor al de goedheid die ik heb mogen er-
varen. Ik dank U dat Gij mijn God zijt en dat Gij
van mij houdt zoals ik ben.

Ik wil mijn ziel ruimer maken, nu ouderdom en kwalen
mij benauwen. Maar alleen Gij, Heer van het leven,
kunt mijn ziel helemaal vullen. Kom dan en neem uw
plaats in, midden in mijn leven.

Help me de tijd goed te benutten en elke dag samen
met U - en zo ook voor mezelf - waardevol te maken.
Ik kan mijn leven altijd waardevol maken door lief
te hebben en iets voor anderen over te hebben;

dat is de nalatenschap die ik aan de mensen na mij
kan doorgeven.

Heer, help mij die taak te ontdekken én te vervullen
met een blij en onbekommerd hart.

Uit het dagboek van Zuster Paula.
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