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BID VOOR DE ZIEL
van Mijnhzer

Jules, Cyriel DE BAERE

Weduwnaar van Mevrouw
Maria VAN STEENBRUGGHE

geboren te Kruishoutem op 3 november 1887, en
godvruchtig overleden te Nokere op 10 januari 1969
na ontvangen te hebben de laatste H. Sacramenten
der zieken en de Pauselijke Zegen “In articulos
Mortis”

Gewezen lid van de Kerkraad
Gewezen voorzitter van de C. O. O.
Lid van alle godvruchtige genootschappen.
Lid van de bond der gepensioneerden.
Oud bestuurslid der muziekmaatschappij St. Cecilia.

Er zijn geen mensen, die door hun dagelijks werk,
dichter bij God staan dan deze van te lande. Diep
christelijk geloof, levensblijheid, tevredenheid en
levenswijsheid zijn dikwijls het gevolg van dat in-
nig verbonden zijn met Gods schepping. Zulke men-
sen houden van het leven, de zon en regen, winter
en zomer, omdat alles zo schoon kan zijn.

Cyriel was zulk een mens: hij genoot van het brui-
sende leven, van jedere dag, die God ham schonk,
hij klampe er zich aan vast tot zijn laatste krachten
begaven. Hij hield van de mensen en voelde zich
zo gelukkig in hun midden. Door zijn lange onder-
vinding was hij een wijs man geworden, die met
een humoristische kijk het leven gezug en aanvaar-
de. Zulke mensen hebben de zin van het leven, het
lijden en sterven ontdekt en er ook naar geleetd.

Duurbare kinderen, onze taak is hier volbracht :
aan U die voort te zetten. Samen met moeder zullen
we over U waken, opdat ge ook, na volbrachte plicht
samen met ons gelukkig moge zijn. Dank voor Uw

genegenheid, liefde en zorgen, bijzonder van deze
die de laatste weken mij dag en nacht hebben ver-
zorgd. God zegene en beware U.

Beste familieleden, goede vrienden, dank voor de
vreugde dieik bij U mocht ondervinden. Vaarwel,
vergest me niet in Uwe gebeden en tot weerzisns.

O. L. Vrouw van Nokere b. v. o.

Mr. en Mevr. A DE BAERE-DHONDT en kinderen,
Mr. en Mevr. O. ROGGE-DE BAERE en kinderen,

Mr. en Mevr. ] DE BAERE-DOUTERLOIGNE en
kinderen,

Mr. en Mevr G.DE SMET-DE BAERE en kinderen,
zijn kinderen en kleinkinderen;

De familién DE BAERE VERZELE en
VAN STEENBRUGGHE-MESTDAGCH.

zijn zeer erkentelijk voor de blijken
van christelijke deelneming en danken U

Rouwdienst J. Van Houtteghem
Drukk. R. Snoeck - Nokere




