Dankbaar gedenken wij Mevrouw

Lucie DEBBAUT
echtgenote van de Heer Robert DECOCK

geboren te Aspelare op 26 juli 1941
en godvruchtig overleden te Zottegem
op 10 november 2007, gesterkt door
het Ziekensacrament.

Lucie, na een lange periode van lijden
ben je van ons heengegaan. Je hart heeft ge-
vochten om er voor te zorgen dat je ons al-
lemaal nog eens kon zien. Je hebt ons alle-
maal uitgewuifd en met indringende en
veelzeggende blik - zonder woorden - ons
gevraagd om goed te zijn voor mekaar. Om
goed voor vader te zorgen en voor elkaar.
De woorden die dit moesten vragen waren
overbodig. Wij hebben maar al te goed be-
grepen wat uw blik wou zeggen : zorg voor
mekaar en wees rechtvaardig in het leven.

Lucie en Robert hebben jaren van geluk
en vreugde gekend, maar ook lange jaren
van lijden en verdriet. Zij hebben samen
veel geleden. Zij werden dan ook soms
zwaar beproefd, zoals door het verlies van
een dochter. Soms werd het te zwaar en
wogen zij op elkaar. Maar - ‘en toch’ -
hebben zij elkaar gedragen, verdragen en

vér gedragen. Uiteindelijk konden zij elkaar
niet misssen.

Echtgenote en moeder Lucie heeft samen
met haar echtgenoot Robert dank gezegd
aan God voor het lief en het leed, voor het
leven dat zij met elkaar hebben mogen
delen. Voor kinderen en kleinkinderen. Het
leven heeft Lucie vreugde gebracht en het
heeft haar ook gelouterd... Zij werd er soms
opstandig door, maar zij bleef hoe dan ook
verknocht aan wat voor haar de echte
waarden waren. Daarom hebben velen haar
gerespecteerd en geéerd, als echtgenote en
moeder, als grootmoeder, als vriendin en
gebuur.

Van Lucie mogen wij zeggen:

Ik heb een steen verlegd

in een rivier op aarde.

Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten.
Ik leverde bewijs van mijn bestaan,
omdat door het verleggen van die ene
steen de stroom nooit meer dezelfde

weg zal gaan.

De familie dankt u oprecht voor de
blijken van medeleven en gebed.

Namis in de parochiekerk te Everbeek-
Beneden op zondag 2 december 2007
om 10.30 uur.

Uitvaartverzorging Geert - Brakel.




