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VROOM AANDENKEN
aan de Heer

MICHEL DEBBAUDT

echtgenoot van Mevrouw
SUZANNE PETRUS
geboren te Elene op 27 september 1909 en god-
vruchtig overleden in de kliniek St. Elisabeth te

Zottegem op 29 mei 1984, gesterkt door de
H.H. Sakramenten der zieken.

Mevrouw Suzanne Petrus,

De Heer en Mevrouw Alfons Debbaudt-De Backer,
kinderen en kleinkinderen,

De Heer Abel Debbaudt,

De Heer Roger Debbaudt,

De Heer en Mevrouw Lucien Debbaudt-De Visscher
en kinderen,

De Heer en Mevrouw André Meulenijzer-Debbaudt
en kinderen,

De Heer Willy Debbaudt,

De Heer Georges Debbaudt,

De Heer Etienne Debbaudt,

De families Debbaudt, Petrus, Reyns en Hanskens
danken U voor uw deelneming en gebed.

Een vlaams spreekwoord zegt : Leven is weven en
sterven is zijn stuk afgeven.

Michel heeft zijn stuk afgegeven. Hij was een
plichtsgetrouw arbeider, die een heel stuk van zijn
leven in de donkere mijnschachten heeft doorge-
bracht. Daar heeft hij ook na verloop van vele
jaren de gevreesde mijnwerkersziekte opgelopen.
Moge de Heer hem daarom genadig wezen en op-
nemen in zijn eeuwig paradijs.

Dierbare echtgenote, beste kinderen en kleinkin-
deren, ik dank u voor alles wat gij uit genegen-
heid voor mij gedaan hebt. Moge de Heer er u
om lonen. Eens zien wij elkander weer om nooit
meer gescheiden te worden.

Besle familieleden en vrienden, vaarwel, denk ook
aan mij in uw gebed.

Druk. Magerman - Begr. Luc Van Damme Zottegem




