Wij gedenken in deze Eucharistieviering
hem die van ons is heengegaan naar de Vader
de Heer

CESAR DE BECK
echtgenoot van Mevrouw
MARIA VAN MELLO
geboren te Overboelare de 30 januari 1892
en in de liefde van de Heer opgenomen op
Pasen 1968, gesterkt en opgebeurd door
zijn geloof in de Verrijzenis en de genade
van onze Zaligmaker.
Lid van de bond van het H. Hart,

de K. W. B. en het genootschap van de H. Barbara.
Oud-strijder 1914 -1918.

Het is geen weinig voorrecht te mogen
heengaan in de vreugde van het Paasfeest,
rustig en waardig omringd van de genegen-
heid van de zijnen.

Heer wij danken U voor al uw gaven,
bijzonder die van het geloof. Wij danken
U ook voor al die voor ons een voorbeeld
zijn van geloof. Als priesters en uitdelers
van uw Liefde gaan zij ons voor. Zé is ook
uw opdracht van elke gedoopte in uw naam.
Gaarne zouden we hier nog bij mekaar

blijven, doch ons scheiden is slechts tijdelijk
en wij weten dat nog inniger banden ons
zullen binden in uw liefde.

Heer wij smeken U dat wij elke dag nog
meer in het mysterie van uw verlossing en
liefde mogen treden, opdat onze Paasvreug-
de steeds vermeerdere tot zij bekroond
wordt voor eeuwig in uw heerlijkheid.

.T..

De families

DE BECK, VAN MELLO,
VANDERSTOCK en COSIJNS,
danken u voor uw gebeden

en blijken van deelneming
hun betoond In hun rouw

Drukk De Vos. Koster. Overboelare




