.x.

Blijven wij dankbaar in onze gebeden gedenken

De Heer Frans, Amatus DE BECK

Echtgenoot van Mevrouw Martha Lamberts

Lid van de Boerengilde en godvruchtige
genootschappen

Oudstrijder 1940-’45

Het leven begon voor hem te Goeferdinge
op 2 november 1919, mede gezegend door het
H. Doopselsakrament.

Trouw en moedig verdedigde hij zijn Vaderland
in de bange oorlogsdagen 1940-°45.

Gehuwd in 1948 met Martha Lamberts schonk
hij haar de blijde vreugde van zeven kinderen.
Gezalfd in H. Ziekensakrament keerde hij
vanuit de kliniek te Schaarbeek op 18 juli

1977 stil en zacht naar zijn hemelse Vader terug.

Niet altijd mag de landman, die zich afslooft
in de zomerdagen, een zachte herfst verwach-
ten, of genieten van zijn noeste arbeid.

Zo verging het deze man, groot in de adel
van hart en geest, onbewust van de verborgen
kwalen van zijn lichaam.

Vader, zo rechtgeaard hebt gij geleefd, zo
plichtgetrouw uw taak vervuld, die Godu had
toegewezen ten bate van uw schoon huisgezin.

Vader, heel uw hart hebt gij Moeder en ons
gewijd ; geen offer was te groot, geen werk
te lastig.

Vader, evenzo met heel uw hart hebt gij met
de mensen rondom u meegeleefd. Uw steeds
bereidwillige dienstbaarheid- van thuis ge-
leerd !- heeft velen verder geholpen.

Vader, die heel uw leven zo sterk geweest
zijt om zeven kinderen in hun opvoedingsbaan
te schragen, geef ons een weinig van uw diep
en eenvoudig geloof, een weinig van uw
gestage inspanning, een weinig van uw edel
aanvaarden bij moeilijke dagen, een weinig
van uw groot hart vooral anderen blij-geluk-
kig te maken.

Vader, gij zijt zo vroeg van ons allen heen-
gegaan : wij hadden u nog zo nodig !.

Toch danken wij u, samen met Moeder, voor
uw oprechte liefde en uw stil voorbeeld, dat
ons een blijvende steun zal zijn het leven
moedig en «zoals U, Vader » verder te leven.

O. L. Vrouw van de H. Rozenkrans, geleid
deze overledene de vreugdevolle Hemel binnen.

De familie dankt U oprecht voor uw

deelneming en uw gebed.




