De wijsheid geleidde hem, toonde hem het rijk
Gods, gaf hem kennis van heilige zaken en zegende
zijnen arbeid.

GEDENKT IN UWE 1 GEBEDEN DE ZIEL
van den Eerwaarden Heer

Jan-Baptist DE BECK

geboren te Idegem den 21 September 1870 en zacht

in den Heer ontslapen te St Jans-Hemelveerdegem

den 3 Juni 1944, gesterkt door de troostmiddelen
onzer Moeder de H. Kerk.

Priester gewijd in 1896 ; achtereenvolgens leeraar

aan het Bisschoppelijk éollege te Dendermonde en

het Bisschoppelijk College te Geeraardsbergen ;
sedert 1922 Pastoor te St Jans’Hemelveerdegem.

Van mijne jeugd af en nog voor dat ik van de pa-
den der gerechtigheid kon afdwalen heb ik de wijs-
heid gezocht in mijne aanhoudende gebeden. Ik
heb haar aan God in zijnen tempel gevraagd... zij
heeft in mij gebloeid als de vroege druif en mijn hart
heeft zich in haar verheugd. Ik heb den rechten weg
bewandeld en van mijne jonkheid af heb ik hem ge-
zocht. De wijsheid is mij gegeven : Degene die ze
mij gegeven heeft zal ik er om verheerlijken.

Eccl. LI. 18 25.

De wet en de waarheid was in zijnen mond, zegt
de Heer, en er was geen onrecht op zijne lippen. Hij
heeft met mij den weg des vredes en der gerechtig-
heid bewandeld, en heeft vele menschen van de on-
gerechtigheid afgetrokken ; want de lippen eens
priesters zullen de wctenschap bewaren, en uit zij-
nen mond zal men de kennis der wet zoeken, want
hij is de engel des Heeren. Malach. I1.6. 7.

Duurbare parochianen van St Jans-Hemelveerde-
gem en gij allen die ooit aan mijne zorgen waart
toevertrouwd, gedenkt steeds dien goeden Herder,
dien wijzen leidsman, dien hartelijken vriend ; dat
uw dankbare gebeden zijn ziel begeleiden tot voor
den troon van Gods’ barmhartigheid, waar hij
voortaan over u waakt.

Duurbare zuster en bloedverwanten, en die mij
zoo trouw ten dienste hebt gestaan, hebt dank!
Medebroeders in het priesterschap, gedenkt mijne
ziel aan ’s Heeren altaar.

Goedertieren Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Uitg. Dammekens, Hemelveerdegem.
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De familie DE BECK,

De familie STEENHOUDT,

zeer gevoelig voor de blijken van kristene deelneming

en gebeden bij het afsterven van hun teergeliefden

broeder, oom en bloedverwant

DANKEN U.




