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Wil in vroom gebed de schone ziel
gedenken van

DE HEER

Julien, Jozef DE BECK

Weduwnaar van Mevrouw

Leonie COSYNS

Geboren te Santbergen op 13 januari 1884,

Zeer Godvruchtig overleden te Londerzeel,

op donderdag 21 januari 1955, gesterkt door
de troostmiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Lid van de Boerengilde en verschillende
godvruchtige genootschappen.
S

Hij was een stoere man, die zich met hart en ziel
gegeven heeft voor zijn taak.

Hij was fier- en terecht- op zijn gezin, zijn be-
drijf en zijn geloof Met trots mocnt hij zijn na-
kroost welvarend zien tot in het vierde geslacht.

Met voldoening keek hij naar zijn levenswerk:
zijn bedrijf, waaraan hij zich verpand had in de
strijd met land en seizoenen.

Maar zijn grootste verknochtheid ging naar zijn
geloof : De Heer was zijn krachten betrouwen,

Voor de Heer was er niets te veel.

Hij heeft de goede strijd gestreden; moge de
Heer hem genadig zijn,

Almachtige, barmhartige God, die bevolen hebt
vader en moeder te eren, wij bidden U, nu Gij ook
Vader uit deze wereld hebt doen heengaan, brengt
hen beiden tot uw licht en uw vrede, en mochten
allen die hun hiier op aarde zo dierbaar waren eens
met hen verenigd worden,door Christus unze Heer.
Amen.

Dankbetuiging .

De familién;

DE BECK

COSYNS
HAELTERMAN

en SOETENS

diep getroffen door Uw deelneming
in hun rouw

betuigen U hun oprechten dank.

Drukkeri J. Van Melle - Piessens, Londerzeel.




