In den beginne was de moeder.,..

t
INNIG-DANKBAAR AANDENKEN VAN
MEVROUW

Marie-Louise DE BECK

echtgenote van de heer
KAMIEL TIERENS

Moeder van 8 jonge, schone kinderen

Biddend lid van het Marialegioen,
Erelid van de H, Hartbond, lid van de St.-Luciagilde

geboren te Goeferdinge, op 4 mei 1928 en zacht
in de Heer ontslapen te Bonheiden, op 6 oktober 1967
gesterkt door de laatste H. Zalving.

Het eerste hoofdstuk van het boek van ieder
mensenleven, mag naar Joergensen’s ‘'‘Don Bosco'’
tot titel dragen: De Moeder. En mag dan ingezet
worden met deze woorden, een naklank haast uit
het Boek der Schepping: “In den beginne was de
moeder...

"Ook is er wel een vader bij het begin van ieder

mensenleven, maar hij heeft het kind niet gedragen,

niet gevoed met zijn eigen bloed. Daarom gaat de
harteslag van het kind v66r allen naar de moeder.

Zij is de bevalligheid, de vader de kracht,

zij de mildheid, hij de gestrengheid,

zij het blijde spel, hij de harde plicht,

zij de rust, hij de arbeid,

zij de zon-dagen, hij de werk-dagen,

zij de genade, hij de wet.

En daarom wordt het kind wat zijn moeder wil

dat het worden zou : een vrome hemelvaarder, zo
zijzelf pelgrimeert naar het Paradijs.”

Zo was onze in-goede moeder als de “wakkere
vrouw’’ die bezongen wordt in het Hooglied van
vrouwelijke deugd, in het Boek der Wijsheid.

“Haar man kon vast op haar bouwen”, want haar
toewijding was zijn kracht.

Vol zorg voor haar gezin, want "zelfs in de nacht
ging haar lamp niet uit” Hoe vele nachten is zij
talloze malen opgestaan voor hare lieve kinderen.

“In ledigheid heeft zij haar brood niet gegeten””

Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat was zij bezig
voor haar man en kinderen, alles beredderde zij tot voér
het fatale vertrek naar de kliniek.

"Haar mond was vol wijsheid, een vriendelijke wenk
lag op haar tong, om haar kinderen op te voeden.
Eucharistisch-vroom voedde zij zich zoveel zij kon
met het Brood van het leven. Mariaal-aanhankelijk
had zij bij O.L, Vrouw te Lourdes haar levensideaal
gevraagd en verkregen.
Hare kinderen zijn gelukkig en fier op hun moeder
haar man spreekt van haar met lof :
“Vele flinke vrouwen kunnen er zijn, maar gij, zegt hij
gij overtreft ze allen’” Bevalligheid bedriegt en schoon-
heid is ijdel : alleen de vrouw die de Heer vreest zal
worden geprezen.’’

Dierbare echtgenote, help mij van bij God in de
opvoeding onzer kinderen.

Beste Moeke, wij danken u en zullen naar het edel
voorbeeld dat gij ons hebt voorgeleefd, samen met
vader onze aardse tocht verder zetten tot wij allen eens
belanden bij uin het grote Huis van de Vader om dan
voor goed bijeente zijnin onverbrekelijke liefde en geluk.

De families TIERENS, DE BECK,
COSYNS en VAN ASSCHE,
danken U om uw vrome gebeden en blijken

van kristelijke deelneming.

Drukkerij De Man-Leemans, Malderen,
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