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BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

MARIA DE BECK

weduwe van de Heer
ADELSON HENAU

Zij was geboren te Hemelveerdegem
op 9 juli 1899,
en overleed plots te Nukerke op 1 maart 1978.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Maria overleed plots, maar wel niet onvcor-
bereid ; zij had kristelijk geleefd en de laatste
tijd ontving zij dagelijks de Heilige Kommunie.
Zo was zij innig met Kristus verbonden en kon
Hem met gerust hart tegemoet gaan toen zij
werd geroepen. Gelukkig de mens die in het
geloof de kracht vindt om de moeilijkheden van
het leven te dragen want: « Voor hen die God
beminnen keert alles ten goede ».

De gelovige kent geen onoplosbare problemen,
want hij weet zich geborgen in de goedheid van
een hemelse Vader van Wie hij uitgaat en tot
Wie hij eens terugkeert.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, dank voor
uw liefde en zorgen ; laten wij verenigd blijven
in de Gemeenschap van de Heiligen.

Heilige Moeder Gods, bid voor haar en
voor ons.
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UW DEELNEMING IN HET VERLIES
VAN HAAR DIE ONS ZO DIERBAAR

WAS, SCHONK ONS VEEL TROOST,

EN UW GEBED WAS EEN KOST-
BARE HULP VOOR ONZE WEL-
BEMINDE OVERLEDENE.

DANKEN U DAARVOOR VAN HARTE

DE FAMILIE




