+ ZALIG AANDENKEN AAN MEVROUW

Maria-Magdalena DE BECK

echtgenote van
de Heer Leon VAN WAMBEKE

geboren te Hemelveerdegem op 11 november 1893 en
godvruchtig overleden te Etikhove op 19 april 1967,
gesterkt door de Troostmiddelen van onze Moeder de
H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart

Gij die, toen de lente kwam, ten hemel ging
die mij en 't aardse liet om 't eeuwge,

gij die nu oogsten gaat, zo rijk gezaaid

die hier mijn steun waart en mijn liefde

om uw voorspraak, mama, bid ik bij de Heer.

Gij die ons het leven gaf

ons groot bracht en het kruiske leerde,

gij die om ons zorgen hadt en vreugde

ook om ons kinderen vertederd waart,

moeder, wilt g’ ook ons voorspraak zijn bij de Heer.

Gij die zo goed waart, zuster, tante

en om uw deugden straalde,

gij die ons leed hielpt dragen

en ons lief waart en ons vreugde,

wilt g’ ook aan ons nog denken bij de Heer.
Wij danken u, moeder, zuster, tante

voor alles en zoveel,

voor wat ge voor ons vader

en voor onszelf en onze kindren deedt;

uw godsvrucht, diep en sterk beleefd

uw onbaatzuchtigheid,

moge 't al, ook 't offer van ons droefenis vandaag
genade vinden bij de Heer.

Ook ik dank u, m’'n lieve man, m’n kinderen

en tante niet het minst,

en ook mijn nicht en

allen, die mij met zorg omringden,

ik bid voortaan opdat 'k u allen

ooit hier terug mag zien, hierboven bij de Heer.

Fr. E.

UW DEELNEMING IN HET VERLIES
VAN HAAR DIE ONS ZO DIERBAAR
WAS, SCHONK ONS VEEL TROOST,
EN UW GEBED WAS EEN KOST-
BARE HULP VOOR ONZE WELBE-

MINDE OVERLEDENE.

WI1] DANKEN U DAARVOOR VAN HARTE

De Heer Leon VAN WAMBEKE
haar echtgenoot,

haar kinderen en kleinkinderen
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