Laten wij elkander liefhebben.

t

IN GELOVIG GEBED BLIJVEN WIJ
GEDENKEN

MEVROUW
Yvonna, Alphonsina DEBEL

echtgenote van de Heer
Renatus, Evaristus DE MOOR

geboren te St.-Eloois-Vijve op
19 december 1922 en overleden te Gentbrugge
(St.-Jozefkliniek) op 7 december 1982, gesterkt
door de Heilige Sakramenten der stervenden.

Wij bidden voor haar tot de Heer van het
leven. Gij weet wat leven is, lijden en sterven.
Schenk aan uw dienares eeuwig leven bij U,
zoals Gij ons beloofd hebt. De eenvoudigen
van hart hebt Gij geprezen. Neem deze een-
voudige vrouw op bij U in het paradijs, waar
geen tranen meer zijn, verdriet noch lijden,
maar waar alles vreugde is.

Wij zeggen dank, omdat wij haar goed hart
en haar ongeévenaarde liefde mochten erva-
ren en omdat haar rijke gaven ons nog verder
zullen bezielen en inspireren.

Wij vertrouwen haar nu toe aan de Heer,
waaruit alle liefde voortspruit en bidden dat
Hij haar in zijn liefde mag bewaren.

Beminde echtgenoot, dank voor alles wat
gij gedaan hebt om mijn lijden te verzachten.
Ook aan mijn dierbare familieleden, vrienden
en kennissen die alles voor mij hebben ge-
daan om mijn pijnlijk lot te helpen dragen,
van harte dank.

Laten wij niet treuren
Omdat haar leven voorbij is
Maar tevreden zijn

Om wat zij is geweest.

Heer, geef haar de eeuwige rust.
En dat het eeuwig licht voor haar schijne.

Heilige Maria, moeder van smarten, bid
voor haar.

De families DEBEL, DE MOOR,
COPPENS en DE JAEGER,

danken U van harte voor de
blijken van deelneming en gebed

hun betoond.
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