Hij gaat heen in vrede en zal rusten op de
plaats van die de rechte weg hebben be-
wandeld. Is. 57, .2:
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BID VOOR DE ZIEL
van de Heer

OSCAR-PHILIPPE DE BEUL

Weduwnaar van Mevrouw
CELINA VAN DEN EYNDE,
geboren te Dendermonde de 19 October 1873,
en aldaar godvruchtig overleden de 30 Oogst
1955, voorzien van de H.H. Sacramenten der
stervenden en de Pauselijke Zegen in het
stervensuur.

Zijn leven was eenvoudig en vol Godsbe-
irouwen. ’

In dezelfde stille eenvoud en kalmte is de
afgestorvene uit dit leven gescheiden om op
te gaan in de eeuwige rust waar hij, na tien
maand scheiding, voorgoed moeder is gaan
vervoegen in de wereld der gelukzaligen.

Van de vrome overledene mag men zeggen
dat hij in waarheid God gezocht heeft door
zijn diepe godsvrucht, zijn vurige plichtbe-
trachting en zijn bestendige goedheid en
zachtheid. Zijne kinderen en familieleden be-
minde hij met eindeloze toewijding.

De eerlijkheid en oprechtheid in zijn han-
delen, zijn vroom gemoed en zijn stille gods-
vrucht, zijn ongedwongen eenvoud in de
omgang, zijn gevoelig hart voor armen en
zwakken tekenen de overledene in de herin-
nering van zijn medemensen. Zijn gedachtenis
zal blijven.

Als goede vader was hij een toonbeeld
voor allen, vooral voor zijn kinderen, voor
wiens opvoeding en vooruitgang in de we-
reld hij alles over had en met wien hij

steeds met vaderlijke bezorgdheid en kom-
mer, maar tevens met ouderlijke fierheid, zo
innig medeleefde.

Mijn duurbare dochters, ik dank U wvoor
uwe aanhoudende en onvermoeibare zorgen
in kinderlijke aanhankelijkheid ; geen moe'te
hebt gij gespaard, geen middel onbeproefd
gelaten om mij in het leven te bewaren. De
wil van God is ook mijn wil. Laten we Hem
danken voor de vele jaren van huiselijke
vrede en vreugde, welke ons geschonken
werden.

Mijn kinderen, kleinkinderen en achter-
kle'nkinderen, gij allen waart mijn troost en
mijn trots, uw welzijn was mijn vreugde.
Dcet wat ge van mij geleerd, gezien en ge-
hoord hebt en de God van vrede zal met U
zijn. De zegen van een vader grondvest het
huis der kinderen (Eccl. 3, 10-11). Gaat voort
met de Heer te dienen en vergeet me niet
in uwe gebeden.

Dat de zielen der gelovigen door de barm-
hartigheid Gods in vrede rusten. Amen.

De familién DE BEUL, VAN DEN EYNDE,
BOGAERT en SMEKENS,

danken U hartelijk voor Uwe gebeden
en om Uw gewaardeerde blijken van
deelneming in de rouw die hen ge-
troffen heeft.
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