Mijn krachten zijn uitgeput, mijn dagen zijn
vervliogen ; er blijft mij niets anders over
dan het graf.

O God, Gij zijt mijn erfdeel voor alle
eeuwigheid. (Job)
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DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Jan-Baptiste, Florent DE BILDE

echtgenoot van
Mevrouw Margriet DROESBEKE,

geboren te Parike op 25 september 1902 en
godvruchtig overleden in de kliniek Sint-
Franciscus te Brakel-Opbrakel op 7 juli 1984.
Gesterkt door het Sakrament der zieken.

Lid van de Bond Derde Leeftijd.

Deze dierbare overledene was een een-
voudige man, genegen voor zijn echtgenote.
De laatste maanden van zijn leven waren
voor hem een lijdensweg, een kruisweg.
Maar op de weg van het kruis ontmoet
men de Heer.

Zoals Jezus tijdens zijn leven ging naar
de zieken, zo is Hij ook naar zijn dienaar
gegaan. Wij horen de woorden van Zijn
evangelie : «Wie met de Heer lijdt en
sterft, wordt met Hem verheerlijkt ».

De dood is voor Jan-Baptiste gekomen
als een verlossende engel, die hem op de
weg zet van de overwinning, op weg naar
een beter leven in eeuwigheid.

Beminde echtgenote, broeder en schoon-
zuster, ik dank U voor de vele jaren die
wij gelukkig mochten samen zijn. Gij allen
die mij dierbaar zijt, gedenk mij in uw ge-
beden.

Namis : donderdag 30 augustus om 19 u. 30.

De families
DE BILDE, DROESBEKE,
PORREWIJCK, DE VUYST,
danken U.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




