Je lag daar zo stil
T Je zei haast niets meer
Elke dag zagen we de weg
DANKBARE HERINNERING AAN naar het einde korter worden.

De greep verzwakte
het hart werd moe.

MEVROUW .
Je ging van ons heen
zonder een enkel gebaar
M&I‘g‘uerlte DE BILDE zonder een enkel woord
zonder enig teken.
weduwe van de Heer Wat doet afscheid nemen pijn,
Richard VANSTRYTHEM ontzettend pijn.
We hielden zoveel van je.
geboren te Deftinge op 9 december 1919 en Je laatste glimlach staat
godvruchtig overleden in het A.Z. te Ronse diep in ons hart geprent.
op 14 december 1996, gesterkt door de We zullen je nooit vergeten.
H. Sakramenten der zieken.
De families :

DE BILDE, VANSTRYTHEM,

VAN HOORDE en VANDESANDE
danken U voor uw blijken van
deelneming in hun rouw.
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