Met hoop op de Verrijzenis.

T

Bid voor de ziel van
mejuffrouw
Marie Palmyre DEBILDE

geboren te Everbeek op 19 april 1895
en godvruchtig overleden in de H. Hart-
kliniek te Geraardsbergen op 11 juli
1979, gesterkt met de HH. Sakramenten
der zieken.

De families Debilde en Cosijns

danken U om uw blijken van
genegenheid en gebeden.

Mijn God, Gij vroeg mij het leven; ik
onderwerp mij aan uw aanbiddelijke wil
en buig het hoofd voor de dood, over-
tuigd dat de mens hier geen ander
leven heeft ontvangen dan om het elk
ogenblik met dat van de hemel te
verwisselen.

Heer, vergiffenis om al wat ik zou
misdaan hebben en wees mij indachtig
volgens uw grote barmhartigheid en
goedheid.

Mijn geliefden en gij allen die mij
dierbaar zijt, bidt voor mij, opdat ik na
het leed van de laatste tijd, de vreugde
moge ervaren van een gelukkig leven
bij de Heer.

Mijn vrienden en buren, ook u zeg ik
dank voor wat gij voor mij hebt gedaan.
Vergeet mij ook niet in uwe gebeden.

Barmhartige Jezus, geef haar ziel de
eeuwige rust.




