Sterven is als naar buis terugkeren,
terug naar het Vaderbuis na een
moeizame reis.
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Dankbaar aandenken aan

Albert DE BLEEKER
weduwnaar van Madeleine JOOS,

geboren te Elst op 22 mei 1911

en godvruchtig overleden in het Algemeen
Ziekenhuis te Zottegem op 18 februari 1990,
gesterkt door de HH. Sakramenten.

Onverwacht maar niet onvoorbereid eindigde
Albert zijn aardse levensreis.

” Roem niet op de dag van morgen, want
wij weten niet of die komt.” Deze woorden
uit bet boek der Wijsheid zijn toepasselijk
op deze overledene, geboren uit een talrijk
gezin en getogen Elstenaar. Zijn spoedig
afscheid dompelt zijn familie en vrienden
in diepe rouw. Werken en zorgen voor zijn
geliefden, dat is zijn leven geweest ten
einde toe. Als gelovig en ijverig man deed
” Ber” met zijn geliefde echtgenote al bet
mogelijke voor de opbloei van zijn familie-
leden en vrienden.

Hij verborg zijn leed na velerlei operaties
en 't zware verlies van zijn vrouw om wnie-

mand te laste te zijn. Met een goede Engel-
bewaarder is hij als reisduif niet onderweg
maar gelukkig vanuit 't ziekenhuis ten hemel
getogen op de leeftijd van om de 79 jaar.
Moge God, onze Vader, die hem geroepen
beeft, hem nu barmbartig opnemen omuwille
van Christus’ kruisdood en moge Hij hem
de eeuwige rust schenken.

Geliefde Vader en Pépé, uw afscheid in
volle bewustzijn was kort. Onze oprechte
dank voor alles.

Beminde familieleden en wvrienden, weest
ook gij sterk en moge mijn aandenken U
berusting geven. Blijven wij in gebed en
HH. Missen verenigd.

H. Jozef, patroon van de goede dood,
bid wvoor ons!

De families

De BLEEKER, LISON,
JOOS, CRUYPELINCK,

danken U voor uw medeleven en gebeden.

Namis : zondag 4 maart 1990 om 9. 30 uur.

Rouwleiding bvba ” RAOUL ”, Brakel
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel




