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Dit weze U een vroom aandenken aan

DE HEER

MARCEL DE BLESER

weduwnaar van Mevrouw
MARIA, MARGARITHA GODAERT.

Hij werd te Moerbeke geboren op 28

februari 1910 en is rustig ontslapen in de

H. Hartkliniek te Geraardsbergen op 16

december 1987, gezalfd met het sakra-

ment van de zieken en omringd door
al zijn dierbaren.

Lid oudstrijdersbond, oorlog 40-45.
Drager van meerdere eretekens.
Lid van de bond der gepensioneerden.

” Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen
het Land bezitten ”.

Ons hart is bedroefd, Heer, wij hadden
hem graag nog veel langer bij ons gehou-
den, want hij is ons zo dierbaar. Altijd
tevreden, opgeruimd als iemand op be-
zoek was en zelfs toen ziekte en hoge
leeftijd hem een last werden, vol van
zorg voor het werk waar hij zijn hele

leven aan had gewijd. Want gewerkt
heeft hij, dag en nacht, om mensen een
dak boven het hoofd te geven. Zo intens
was hij daaraan gegeven, dat hij er im-
mer mee bezig bleef, fier op de mooie
meubelen en de andere, uit levend hout
geschapen werken. Nu heeft de Heer voor
hem een woning gereed, om met moeder,
die ons nog maar zo kort geleden ook is
ontvallen, verder over ons te waken.
Gelukkige ouders die zo door hun kinde-
ren worden gedragen en verzorgd, dat zij
thuis oud mogen worden, omgeven door
dat jonge leven dat in zijn jeugdige vita-
liteit soms wat stoort, maar nooit was
het hem teveel.

In deze dagen voor Kerstmis treft het ons
diep, God is voorgoed in het leven van
onze ouders binnengetreden, maar zij
waren in gebed en gedienstigheid thuis
bij Hem. Mogen zij nu in vrede gelukkig
samenzijn voorgoed.

O.-L.-V. van de H. Stede, bid voor ons.
St-Jozef, patroon van de goede dood,
waak over ons.

De families
DE BLESER, GODAERT,
VANDERPUTTEN, VAN DEN BERGEN,

danken om uw gebed en medeleven.
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