Geloofd zij Jezus Christus!

.x.

BID VOOR DE ZIEL VAN
Mevrouw

EMMA DE BLOOS

weduwe van Mijnheer
Victor Manssens

geboren te Everbeek de 26 november 1884
en godvruchtig overleden te Zegelsem de 21
september 1964, voorzien van de HH.
sacramenten der zieken.

Zalig zij die hun laatste uur steeds voor ogen
hebben en er zich dag op dag op voorbereiden.

Wie luistert naar mijn woord, en wie in Hem
gelooft die mij gezonden heeft, hij heeft het
eeuwig leven en komt niet uit het oordeel, maar
is overgegaan naar het leven.

O God, die in het verborgene ziet en geen
goed onbeloond laat, wil genadig het offer van
mijn leven aannemen tot uitboeting van mijn
zonden en voor het geluk van mijn welbeminde
zoon.

Deze vrouw was eenvoudig en rechtschapen,
daarom zal haar aandenken in zegening blijven.

Teergeliefde zoon, ik verlaat U, maar vergeet
u niet, denk aan mijn liefde en zorgen. Duurbare
familieleden en vrienden vergeet mij nietin uw
gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

Dz familién DE BLOOS, MANSSENS

en VAN WYMEERSCH
zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.




