Welzalig, gij, o sterveling,
die nooit op kwade wegen ging... G.G.

BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Aimée DE BOCK

weduwe van de Heer
EMIEL DE RUYVER,

geboren te Mater op 10 mei 1886 en
godvruchtig overleden te Oudenaarde
op 22 juli 1972,
voorzien van al de Troostmiddelen van Onze
Moeder de H. Kerk.

Gelijk het de Heer behaagd heeft, zo is het
geschied : Zijn Heilige naam zij gezegend.

Zalig zij die in de Heer sterven : zij rus-
ten uit van hun werken en hun goede daden
volgen hen in het eeuwig leven.

Wij hebben de dierbare overledene gekend
als een minzaam en dienstvaardig mens : zij
was heel en al toewijding voor ieder die haar
benaderde. Daarom was zij door iedereen ge-
acht en geéerd en haar aandenken zal in ze-
gening blijven bewaard. Zij heeft de goede
strijd gestreden en haar levensbaan geeindigd
in de zegen des Heren die haar nu in zijn
Eeuwige Vrede geborgen heeft.

Dierbare broeders, zusters en familieleden,
vaartwel en tot weerziens bij God. Gij weet

hoe ik steeds van U allen heb gehouden en
hoe graag ik in uw gezelschap vertoefde.

Hebt dank voor uw warme genegenheid en
familiegeest. Dat God het U lone. Vergeet mij
niet in uw gebeden. Op mijn beurt spreek ik
ten beste voor U bij God.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De families DE BOCK, DE RUYVER, TRUYEN,
BROWAEYS,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel




