Niemand leeft voor zichzelf,

niemand sterft voor zichzelf ;

wij leven en sterven voor God, onze Heer ;
aan Hem behoren wij toe.

.

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW

Anna DE BOCK

weduwe van de Heer
JULIEN DE BOE,

geboren te Zegelsem op 22 september 1900
en godvruchtig in de Heer ontslapen in het
Akademisch Ziekenhuis te Gent
op 24 mei 1975,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond der Gepensioneerden
van Zegelsem.

In al zijn eenvoud was haar leven groot
en schoon door haar rusteloze arbeid, door
haar steeds hernieuwde zorg en toewijding.
De kracht hiertoe vond =zij in haar diep ge-
loof en in haar offerende liefde voor haar
geliefden.

Zij was de Heer dankbaar voor haar geluk-
kige jaren. Maar ook als zij haar eigen kruis
en dat van haar dierbaren moest dragen -
immers al te vroeg verloor zij haar man -
geloofde en beleefde zij dat God de goede
Vader is die zijn kinderen nooit verlaat. Haar
sterven was een rustig, gelouterd heengaan
naar het vaderhuis, geen blijvend afscheid,
maar een intrede in het geluk van de Heer,
tot een blijvend wederzien met al haar ge-
liefden.

Daarom blijven haar kinderen, kleinkinde-
ren en achterkleinkind, in hun grote droef-
heid, dankbaar voor al wat zij voor hen is
geweest en zij blijven in hun gebed, zij het
op een andere wijze, met haar verenigd.

Familieleden en vrienden, dankbaar om uw
genegenheid vertrouw ik op uw gebed en
zeg u «tot weerziens ».

Moeder Maria, bid voor mij.

De families DE BOCK, DE BOE, VAN DEN
ABEELE, CABO,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




