Mijn Jezus, barmhartigheid.

.I.

Zalig aandenken van de Heer

Cyriel DE BOCK

weduwnaar van Mevrouw

Clara BAUTERS.

Geboren te St.-Maria- Horebeke, de 5 november 1889 en
godvruchtig overleden te Oudenaarde, de 2 juli 1966,
voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden.
Lid van de Bond van het H. Hart.

Wij hadden het geluk vader lang te mogen bij ons houden.
en toch is zijn overlijden nog onverwachts gekomen; het
leven van de mens is immers in Gods hand.

Zijn leven was niet rooskleurig. een groot gezin heeft hij
opgebracht in een tijd die veel harder was dan de onze;
maar met noeste werkzaamheid, liefde en betrouwen in God.
heeft hij alles goed volbracht.

Wij zijn blij dat zijn oude dag zo rustig en gelukkig ge-
weest is. Altijd gelijkmoedig heeft hij het leven doorstaan,
steeds bekommerd om niemand tot last te zijn.

Nu is hij van ons gescheiden om het einddoel van zijn leven
bij God te bereiken; wij zijn bedroefd omdat hij van ons is
heengegaan, maar wij zijn getroost, omdat wij weten dat
hij nu het eeuwig Godsrijk is binnengegaan, vanwaar hij
nog verder voor ons zal zorgen.

Heer Jezus geef zijn ziel de eeuwige rust.

Heer en Mevrouw Albert BAELE-DE BOCK en kinderen:

Heer en Mevrouw Albert DE BOCK-DASPREMONT en kinderen:
Heer en Mevrouw René DE BOCK-DELMAIRE en kinderen;

Heer en Mevrouw Raphaél LAFORT-DE BOCK en kinderen;

Heer en Mevrouw Honorée NOTE-DE BOCK en dochter:

Heer en Mevrouw Oscar GAUBLOMME-DE BOCK en kinderen;
Heer en Mevrouw Albert ROELANDT-DE BOCK en kinderen;
De familiess DE BOCK, BAUTERS, MARIJNS, KEUTERIK.

danken U van harte voor uw gebeden en blijken

van deelneming, betoond in deze rouw.

A. Schietecatte, koster. St -Blas.-Boekel.




