In de schaduw
van het zijn.
In de stilte
van het verlangen.

GERMAINE DE BOCK

echtgenote van
Georges Schaubroeck (1)
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De familie
dankt

om je nabij
zijn.

Op reis

tussen

gisteren en nu

de avond

valt

de morgen

vraagt

om zorg.
Aangekomen in een ander land
geen brood

geen melk

alleen

de innige zorg

de grote vraag.
Leven gaat door
anders dan voorheen
herinnering komt
dag na dag
dankbaarheid groeit
in stilte.




