De beste voorbereiding op een zalige dood is
liefde voor de wet van God.
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BIDT VOOR DE ZIEL
van MEJUFFER

LEONIE DE BOCK

geboren te Twee-Acren de 15 Februari 1870, en god-
vruchtig overleden te Overboelare de 24 December
1953, gesterkt door de H.H. Sakram. der stervenden.

Christelijk opgevoed bewaarde ze tot haar ho-
ge ouderdom haar diepe godsvrucht en haar groot
vertrouwen in Gods'goedheid. Haar genegenheid
voor God en Kerk heeft ze getoond door den Heer
te dienenin zijn priester. Dat is de hoop en de
troost die ons christen geloof ons schenkt : Na een
leven van schone en droeve dagen, wacht ons een
opperste geluk, wacht ons een hemel die eindeloos
duren zal, als we ons leven maar hebben gericht
naar Christus’ leer en Christus’ wet.

Zo leefde deze trouwe christen gelovige en zij
heeft haar plaats hierboven bezet en de kroon ont-
vangen van hare verdiensten.

Duurbare tamilie, hebt dank voor uwe zorgen
en genegenheid. Dat de goede God het U lone. Ge-
denkt mij in uwe H. Mis en gebeden.

Dat hare ziel in vrede ruste en dat het eeuwig

licht haar verschijne.

Jezus, Maria, Jozef.

De Familién

DE BOCK
WISBEEK

danken U zeer genegen voor
de blijken van kristene deelne-

ming in hun rouw.

Drukk. Pauwels.




