Gelijk het de Heer behaagd heeft zo is het
geschied, Zijn heilige wil zij gezegend.
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IN GEBED, GEMOED en GEEST
BEWAREN WE DE GEDACHTENIS VAN

DE HEER
Marc DE BOCK

geboren te Nederename op 2 september 1932
en overleden te Jette op 19 mei 1985.

Heer, we zijn bedroefd om onze geliefde
overledene. Hij leefde als een rechtschapen
mens en was moedig in het uur van zijn
dood. Door zijn hard werk heeft hij het
leven van de zijnen gelukkig en aangenaam
gemaakt. Hij was eenvoudig en goed en
daarom ook door iedereen bemind en geacht.

Duurbare familie en vrienden, troost U bij
de gedachte dat ons afscheid slechts tijdelijk
is. Bij de Heer zien wij ons allen terug, in
onverstoorbare vrede. Blijft mij steeds indach-
tig in uw gebeden.

Mevrouw Marc DE BOCK,

De Heer en Mevrouw
Frangois DE BOLLE - DE BOCK,

De families DE BOCK, ODEVAERT,
GRIJP en DE PRIESTER,

danken U voor de blijken van
deelneming en gebeden.
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