Dank U, Vader om de milde gave van
een goede moeder.

i

DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Odette, Clothilde, Henriette
DE BOCK

echtgenote van de heer
René VAN ACHTER

geboren te Opbrakel op 11 september 1936
en zacht ontslapen in de Heer op 9 juli 1994
in het A.Z. St.-Elisabeth te Zottegem, ge-
sterkt door de HH. Sacramenten der zieken.

Een moeder is Gods meesterwerk : haar han-
den zijn zorg en voorzienigheid, haar ogen
goedheid, haar woorden troost, haar hart
oneindige liefde. Zo was Odette haar hele
leven : Gods uitverkoren stille werktuig voor
haar man en dochter.

Liefste Mama, liefste Odette, je was de
vreugde van ons gezin. Hoe groter het ge-
zinsgeluk, hoe harder we de scheiding aan-
voelen. Je leven was schoon, en is voor
ons een voorbeeld om in gedachte te be-
waren en na te volgen.

Beste René en lIris, jullie weten dat ik alles
gedaan heb wat in mijn vermogen lag om
jullie welzijn. BIijf nu ook in mijn plaats
elkaar omringen met nog grotere genegen-
heid.

Dierbare ouders en familie, ik ben nu op
een plaats waar niets dan geluk is en waar
ik u zal opwachten om voor altijd weer sa-
men te zijn.

Dank aan iedereen die haar met hun atten-
ties en zorgen hebben bijgestaan. Haar laat-
ste gedachten zijn naar jullie gegaan.

De families
DE BOCK, VAN ACHTER,
MACHTELINCKX en LINTHOUT,

danken u voor uw gebed
en uw medeleven in hun roow.
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