T

Gedenk in Uw godvruchtige gebeden de
ziel van zaliger Mevrouw

Philomena DE BOCK

echtgenote van Mijnheer
Alfons VRACHTEN,
geboren te Berchem op 19 april 1904
en overleden te Ancwerpen op 4 april 1962,

Gesterkt door de laatste H.H. Sacramenten en
de Pauselijke Zegen in Articulo Mortis.

De dierbare overledene was een goede en
liefhebbende vrouw die de haren een tedere
liefde toedroeg. Zij was eenvoudig van handel-
wijze, rechtschapen van hart, en gedienstig
voor iedereen, daarom had zij vele vrienden
en werd zij geacht door allen die haar
kenden.

De beproevingen en de pijnen in haar leven
onderstaan, hadden haar ziel gelouterd en
haar voorbereid op een treffende hemelvaart.

‘Wij moeten ons aan Gods wil onderwerpen,
hoe bitter het ons ook valt, omdat Hij onein-
dig wijs en liefderijk is. H. Basilius

Duurbare echtgenoot, kinderen en bloedver-
wanten, het scheiden is wel hard, maar weest
getroost, ik ben van vele ellende en smarten
bevrijd, de eeuwige rust wacht mij nu, ver-
heugt U over mijne verlossing uil de aardse
ballingschap, toont mij alléén TUw liefde met
voor mij te bidden.

H. Hart van Jezus, ons toelkome Uw rijk.
Zoet Hart van Maria, wees miin heil.

Firma De Cock. Begraf. Tel. 37.24.33-32.84.61
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diep getroffen door Uw blijken

van innig medevoelen

danken U oprecht.




