O Heer, ik heb hier steeds Uw wil betracht,
Ik was alleen Uw wet en wil bedacht :

Wil mij nu ook genadig en barmhartig zijn,
Nu dat in 't oordeel, ik voor U verschijn.

t
BID VOOR DE ZIEL VAN
Mijnheer

REMI DE BOCK

echtgenoot van Mevrouw
HENRIETTE DE MESURE,
geboren te Nederbrakel op 25 maart 1883 en
godvruchtig overleden te Opbrakel op 2 april 1962,
gesterkt door de Genademiddelen van onze Moeder
de H. Kerk.

Oudstrijder 1914-1918.

Erelid van de Bond van het H. Hart, het Xaveria-
nengenootschap en verscheidene andere godsdiens-
tige verenigingen.

Een lang en schoon leven ging voorbij, dat zijn
volle glans krijgt in de eeuwigheid.

De duurbare overledene was een man van diep
kristelijk leven. Zijn rechtschapen gemoed, zijn
goedhartig, vrolijk en gedienstig karakter maakten
hem bemind van iedereen.

Hij werd gedragen op de liefde van echtgenote
en kinderen en mocht bogen op de achting en ge-
negenheid van zijn medeburgers.

Duurbare echtgenote, samen hebben we gezorgd
en gewerkt voor ons gezin; we hebben het geluk
gehad veel jaren samen te mogen blijven en ons
gouden huwelijksjubileum te mogen vieren. We
hebben God daarvoor gedankt. Dat uw geloof u
sterke en uw betrouwen in de Heer u steune.

Beste kinderen en kleinkinderen, met zoveel liefde
hebt gij uw ouders altijd omringd. Ik dank u hier-
voor en blijft dit doen voor Moeder.

Ik laat u een erfdeel van eer en deugd, van toe-
wijding aan plicht en godsdienst. Bewaart trouw
dit aandenken en mocht mijn voorbeeld u geleiden
op uw verdere levensbaan.

Gedenk mij in uw gebeden en HH. Missen.
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.
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De families
DE BOCK,
DE PESSEMIER,
DE MESURE,
VAN PETEGHEM,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelnpeming en danken U.

‘Jitg. O. Surdiacourt, Nederbrakel




