God is mijn toevlucht en mijn burcht
God is mijn schild en mijn vertrouwen.

?

TOT VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

René-Hermés DE BOCK

echtgenoot van Mevrouw
Maria VANWYMEERSCH

geboren te Nukerke op 19 februari 1914 en over-
leden te Oudenaarde op 23 maart 1984, gesterkt
door de HH. Sacramenten.

Oudstrijder 1940-1945,

Lokaalhouder Vinkenmaatschappij « De vrolijke
vink »,

Lid van de Bond van de Gepensioneerden

en verschillende verenigingen.

Wie had ooit gedacht dat zijn heengaan naar
de kliniek zijn laatste tocht op aarde is geweest.
Deze tocht was een begin geweest van de over-
gang van dit leven naar het andere... eeuwige
leven dat nooit een einde zal kennen.

Vader was een goed mens geweest, die zijn
lijden in alle stilte heeft gedragen. Hij hield
veel van de natuur, vooral van zijn vogeltjes.
Zij waren voor hem een ware verstrooiing. Hij
hield ook veel van kaarten, waardoor hij ook

veel vrienden had. Wat is het leven toch kort,
ook al gaat het naar de zeventig jaren...

God alleen kan ons troosten en ons verster-
ken, wanneer wij op de weg van de beproeving
en van het lijden geraken. Daarom moeten wij
ons tot Hem wenden. Tot Hem zullen wij bidden
dat Hij de ziel van onze dierbare overledene
genadig zij en eeuwig gelukkig make.

God, wij danken U voor het voorbeeld dat hij
ons gaf doorheen de wisselvalligheden van het
leven.

Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen
en allen die mij dierbaar waren, beste dank voor
de jaren van ons gelukkig samenzijn. Blijft me-
kaar verder steunen en opbeuren.

Bid God om sterkte en troost en bid ook voor
mij.

H. Jozef, Patroon van de goede dood, bid
voor hem.

Mevrouw Maria VANWYMEERSCH,

De Heer en Mevrouw Aimé VANDERLINDEN -
Monique DE BOCK en kinderen,

De Heer en Mevrouw Erik PROVOST -
Magda DE BOCK en kinderen,

De families DE BOCK - VANWYMEERSCH -
HOEBEKE,

danken voor de blijken van genegenheid
en deelneming.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarae
Begr. D'Hondt, Dijkstraat, Oudenaarde




