Hooge jaren op den weg der deugd zijn eene
kroon van eer. Spreuken 16

f BID VOOR DE ZIEL '

van Mijnheer

RICHARD DE BOCK

echtgenoot van Mevrouw
Celeta VAN DEN ABEELE

Geboren te Zegelsem, den 5 Juli 1859 en er in den
Heer ontslapen den 12 Mei 1945,
Versterkt door de HH. Sakramenten der Stervenden
Lid van "t Genootschap der Xaverianen.

[ERleRITR]

In allen eenvoud, in deugdzaamheid en bezorgd-
heid heeft deze rechtvaardige zijnen God ge-
diend vanaf zijne jeugd tot op zijn hoogen
ouderdom.

Met onderwerping aan Gods Wil droeg hij de
ongemakken zijner laatste dagen, sterk door
zijn levendig geloof dat hem geleerd had dat
Gods vrienden moeten beproefd worden in dit
dal van tranen om te kunnen hun eeuwige be-
looning in den Hemel ontvangen.

Dierbare Echtgenoote, beminde Kinderen en
Kleinkinderen, lieve Broers en Zusters, hebt
dank voor uwe standvastige genegenheid en
goede zorgen, vergeet me niet in uw gebeden,
gij bijzonderlijk lieve Zuster die U den Heer
hebt toegewijd.

Mijn Jezus barmhartigheid. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. 300d. afl.

Mevrouw Richard DE BO CK, geboren
Coleta VAN DEN ABEELE, kinderen
en kleinkinderen ;

De Familie DE BOCK;

De Familie VAN DEN ABEELE,

danken UEd. van harte voor de
betoonde blijken van deelneming

in hunnen rouw.
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