Hij is uit het leven verdwenen, niet uit ons leven.

BID VOOR + DE ZIEL

van Mijnheer

BERNARDUS DE BODT

echtgenoot van Mevrouw
Stephanie VAN ELSEWEGHE

geboren te Sint Lievens-Esse, de 15 April 1875 en
schielijk overléden te Zottegem, de 18 Juli 1954,
voorzien van de Troostmiddelen onzer Moeder de
H. Kerk en de Pauselijke Zegen. %

DANKEN U.

Onze vader is niet meer. Onvoorzien, doch zeker
niet onvoorbereid, is hij van ons weggenomen.

Vader was een man van plicht en eer, van hou en
trou aan d’oude goede zeden. hij heeft gezwoegd,
gestreden en gebeden,

Schone gaven naar ziel en hart sierden hem, ijverig
was hijin het %oede. rechtvaardig en eenvoudig.
Boven alles trof ons in hem een grote goedheid, die
leesbaar was in zijn opgernimde blik, maar meer
nog ; die openstraalde in zijn daden, welke nu nog
de stille getuigenis blijven van zijn edel hart en
schoon gemoed.

Wanneer het zijn echtgenote en kinderen gold
was niets hem te veel en stond hij steeds in de bres.

De engelen zullen hem nu binnenleiden in het
Paradijs, waar hij de helper zal blijven van zijn
vrouw, kinderen en kleinkinderen en van zijn tal-
rijke vrienden.

Beminde echtgenote, ik ga naar de eeuwige rust,
waar ik voor u troost en moed zal vragen in het
leven. Dank voor al het goede en het schone dat
gij mij hebt geschonken. Mijn dierbare kinderen en
kleinkinderen, uw leven moet 'n door en door
godsdienstig leven blijven, 'n arbeidzaam leven en
een leven van vrede en liefde onder elkaar. Weest
mij trouw en vroom indachtig.

Beste familieleden en vrienden, bidt samen met
mijn geliefden voor de rust van mijn ziel.

H. Hart van Jezus, wees miin heil.

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overliiden van hun

dierbare afgestorvene,

De familiéen DE BODT, VAN ELSEWEGHE,
DE DECKER en DE WITTE,

Uitgeverij Hyp. De Croo, Steenhuize.
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