Houdt uw hart vrij en naar God gericht. want gij hebi hier

T

BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

Philomena DE BODT

weduwe van Mijnheer
Alois VAN DAELE

geboren te Ophasselt de 13 februari 1882 en godvruchtig
overleden te St. Antelinks de 20 november 1962 na gesterkt
te zijn met de genademiddelen van Onze Moeder de H. Kerk

geen blijvende woonplaats

en de Pauselijke Zege.
Zij was de dochter van een Pauselijke Zouaaf

Zij was een deugdzame en vlijtige huisvrouw,bekommerd met
het welzijn van haar kinderen en kleinkinderen.

Oprecht en eenvoudig, zonder praal of trots vervulde zij haar
dagelijkse plicht en was zo een voorbeeld voor haar kinderen
en omgeving.

Lange jaren heeft zij met de meeste onderwerping haar ziek-
te verdragen. In de beproeving kalm en gelaten nam zij haar
toevlucht tot God en O.L. Vrouw om kracht, troost en sterk-
te in lijden en miserie.

Zacht en stil is ze van deze wereld naarde hemel heengegaan,
zoals ze altijd geleefd heeft zorgend met haar echtgenoot
voor hun kroostrijk gezin. Nu zal ze mogen de beloning onte«
vangen van haar zeer verdienstelijk leven.

Vaartwel geliefde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkin-
deren, bloedverwanten en vrienden, hebt dank voor Uw ge-
negenheid en zorgen. Bidt nu allen voor mij, eens zijn we
allen weer bij God verenigd in Zijn eeuwig Rijk.
H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
Zoet Hart van Maria. wees mijn zaligheid,

300 dag. afl,

Mijnheer en Mevrouw Albert LISSENS- VAN DAELE, kinderen en kleinkinderen.

Mijnheer Jozef VAN DAELE-VAN DAMME, kinderen en kleinkind,

Mijnheer en Mevrouw Albert DELMOTTE - VAN DAELE en kinderen,
Mijnheer en Mevrouw Adolf DE COENSEL- VAN DAELE en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Florent VAN KEYMEULEN-VAN DAELE en kinderen.

Mijnheer en Mevrouw Denis VAN DAELE- DE BODT en kinderen,
Mijnheer en Mevrouw Pierre DE SMET- VAN DAELE en kinderen,
Mijnheer en Mevrouw André ASCOOP-VAN DAELE en kinderen,

De familien DE BODT, VAN DAELE, BORREMAN, DE COCK.

Uw gebed was een zoete lafenis voor onze duurbare overledene

uw deelneming een ware troost voor de familie.

ONZE BESTE DANK.




