In Gods liefde ligt mijn eeuwig geluk

1.

Vroom aandenken aan

mejuffer
OCTAVIE DE BOE

geboren te Deftinge op 31 juli 1899
en overleden in de H. Hartkliniek te
Geraardsbergen op 7 november 1987,
gesterkt door de HH. Sacramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Gepensioneerde onderwijzeres
Lid van C.O.V. Kortrijk

De families DE BOE en DE COSTER
danken u voor de blijken van medeleven
in hun rouw en de steun van uw gebed.

Uitg. Miserez, Deftinge

” Onze juffrouw was gelijkmoedig en
rechtvaardig.

Zij was gelijk voor iedereen.

Zij leefde voor haar taak en leerlingen
Zij was voornaam en diep-godvruchtig
Haar leven was de school en de kerk.”
Zo heeft iederecen haar gekend.

Zo was ze ook, eenmaal op pensioen.
Ze was liefst thuis. In de stilte.

Ze ging graag naar de kerk.

Voor haar broers en zuster 'n echte zus.
Geen kwaad woord over niemand.

” Elk heeft z’n goede en minder-goede
kanten.”

Zo heeft ze gesproken en ... gebeden.
Nog enkele weken dankbaar geleden.
Zo is zij naar de hemel gegaan.

” Dank u, brave Juliette en goede
familie.

Ik zal voor u ten beste spreken.

Bidt gij voor mij en voor allen

die ons onderwezen hebben

en die ons zijn voorgegaan.”




