Eenmaal zal dit vernederd lichaam weer ver-
rijzen.

T

GEDENK IN UW GEBED DE ZIEL VAN
MEVROUW

Paula DE BOE

echtgenote van de Heer
Gaston VAN DEN HAUTE

geboren te Goeferdinge op 31 december 1902 en
godvruchtig in de Heer ontslapen te Zottegem
op 6 oktober 1970, gesterkt door het sacrament
der zieken en de Pauselijke zegen in het
stervensuur.

Deze sterke vrouw bezat een gouden hart. Als
echtgenote en moeder wist zij met wijsheid haar
huisgezin te besturen en voor elk van de haren
steeds het beste te bezorgen. Haar geluk be-
stond erin anderen gelukkig te maken.

Oprecht en onomwonden zei Paula haar ge-
dacht, zoals het op haar akker groeide, zo
bracht ze haar waar aan de man, spontaan en
openhartig maar altijd met eerbied voor de
anderen en alleen met de bedoeling het goede
te bevorderen.

Dierbare echtgenoot en kinderen, mijn taak is
af in deze wereld. De Heer van het leven riep
mij tot Zich om rekenschap te geven. U dank
ik om uw trouwe genegenheid en liefde. Blijf
mij helpen en steunen door uw gebed opdat
de rechtvaardige Rechter mij genadig zij bij het
oordeel en ik mag ingaan in de vreugde van

God, onze hemelse Vader.

Beste familieleden en vrienden, laat het graf
geen gapende afgrond zijn die ons scheidt. Maar
laat uw geloof in de gemeenschap der heiligen
de binding blijven langs waar wij elkaar ver
der gelukkig kunnen maken,

Bidt voor mij, ik doe het voor u !

Zij ruste in vrede, Amen.

Heer Gaston VAN DEN HAUTE, haar echtgenoot

Heer en Mevrouw Georges VAN DEN HAUTE-
COLLAGE en kinderen,

Heer en Mevrouw Michel VAN DEN HAUTE-
ROELANDT, kinderen en kleinkind,

Heer en Mevrouw Roger LAPAGE-VAN DEN
HAUTE en kinderen,
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

De families DE BOE, VAN DEN HAUTE, DE
GELAN en VAN DEN HAUTE,

DANKEN U.

drukk. de rijck-dubelloy zottegem




