1.

VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW
Delphina DE BOECK

weduwe van de heer
Adolf VAN IMPE

Geboren te Nieuwerkerken op 5 juni 1904 en
godvruchtig overleden in het O.-L.-Vrouw
ziekenhuis te Aalst op 24 november 1979,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Lid van de bond der gepensioneerden

Geen groter zegening is er in het leven van
een kind dan de weldaad van een vrome
echte moeder. Gans haar leven was er door
bezield, ongeveinsd en rechtuit waren haar
woorden, edelmoedig haar leven. In vrede
van God rust zij nu voor eeuwig naar het
woord van het evangelie: « Zalig de zuive-
ren van hart, want zij zullen God zien ».
Samen met vader geniet ze nu die grote
vreugde.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, weent
niet om mijn heengaan. lk dank God voor
zijn en uw liefde die mij gelukkig maakte,
om al het goede dat ik mocht doen en ont-
vangen.

Bijzondere dank aan Albert Van Londerzele
en Maria De Cooman om de vele zorgen en
hulp die ze aan ons moeder en meetje
schonken.

Tot weerziens allen.

De heer en mevrouw Marcel DE COOMAN-
VAN IMPE,

De heer en mevrouw Herman LIEVENS-
DE COOMAN,

De families :

DE BOECK, VAN IMPE, VAN ROSSEM en
LIEVENS,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.
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