i
VROOM AANDENKEN VAN

Mijnheer Camiel, Modest De Boel

echtgenoot van

Mevrouw Marie, Amandine Provost

geboren te Melden op 4 oktober 1891 en tot het
eeuvig leven opgeroepen te Leunegem op 15 februari
1962. Gezalfd met de H. Olie.

Wanneer wij staan bij het doodsbed van deze dier-
bare overledene begrijpen wij ten zeerste dat Gods we-
gen onbegrijpelijk zijn. Als men er het minst aandenkt
neemt Hij ons weg uit de kring van dezen die ons zo
dierbaar zijn, die ons nog niet kunnen missen.

De dood kwam vrij plotseling de dood die scheidt
wat verbonden is door banden van bloed en vriend-
schap. En toch. het is een goede dood die zo zacht de
poort van de hemel opent, waar beloond worden die
in zorgzame llefde door het leven gaan, in liefde en toe-
wijding voor hun echtgenote, liefde en zorg voor de
kinderenen kommer voor het hele gezin.

Het is een goede dood, die wel de uiterlijke banden
verbreekt, maar die echter aanhaalt de band die de zie-
len verbindt. - want het leven nam geen einde, het
veranderde slechts. -

Wij stervelingen geloven dat de wijsheid en goedheid
van God oneindig zijn. Daarom onderwerpen wij ons
aan Zijn Wilsbeschikkinger. Wij vragen met betrou-
wen de kracht van het kruis te dragen edelmoedig en
sterk dat Hij op onze kranke schouders legt.

Geliefde echtgenote veel jaren hebben we gelukkig
geleefd, ik verlaat U, doch niet voor altijd. Weldra zien
wij elkander weer. Gij mijn duurbare kinderen weest
de troost en steun uwer moeder. Vergeet uw vader niet.

Beminde broers, zusters, familieleden en vrienden,
blijft mij indachtiz in uw gebeden. Het aardse leven is
slechts een doortocht. Tot wederziens.

Drukk. M. Gasthuys-Van Brabandt, Leupegem

Mevrouw Camiel DE BOEL, geboren Amandine PROVOST;
Mijnheer en Mevrouw Frans THOMAS-DE BOEL;

Mijnheer Johan THOMAS;
Mejuffer Rina THOMAS,

De families DE BOEL, VERMEEREN, PROVOST en STAES,
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