GEDENK IN UW BIDDEN
DE HEER

EDUARD DE BOITSELIER

Echtgenoot van mevrouw PAULA DELAGEY

Geboren te Okegem op 5 juni 1929 en god-
vruchtig overleden in de H. Hartkliniek te
Ninove op 23 augustus 1983, gesterkt door
de H. zalving en het gebed van de Kerk.

Hij was lid van verscheidene plaatselijke
sportverenigingen.

Hij was sportman met hart en ziel. Hij was
door zovelen geliefd omdat hij altijd spor-
tief was. Wie kende hem niet als renner?
Hij had veel supporters. En na al die jaren
van sukses is hij niet de weg gegaan van
vele vedetten die van hun troontje tuimelen,
maar heeft hij zich nog meer vrienden weten
te verwerven. De ,Warre" of ,Warke" was
een sympathieke man. Hij is te vroeg van
ons heengegaan. Wij zullen hem missen.

Hij was iemand die in de parochie zo ge-
kend en geliefd was dat zelfs alle kinderen
er van verre op riepen: ,Warken", maar ook
buiten de gemeente had hij onnoemelijk veel
vrienden. De verslagenheid is groot bij ie-
dereen. Hij was nog naar het sportfeest ge-
weest' van zijn geliefde voetbalploeg. De
week voordien hadden ze zo gewerkt om
alles klaar te krijgen en hij was blij en fier
omdat alles zo goed in orde was.

Zijn hart, de motor van zijn inzet voor zo-
velen begon te begeven. Wij hebben er nog
alles voor gedaan wat mogelijk was. De dok-
ters, het verplegend personeel voerden dag
en nacht strijd voor het levensbehoud. Het
mocht niet baten.

Een mensenleven is kort en broos. Bij het
sterven kijken wij even om naar de voorbije
jaren. Wat komt er niet aan lief en leed ons
weer voor de geest. Er zitten zoveel troost-
ende gedachten in verborgen. Wij leren er
mee te leven, maar 't is lastig. Als gelovige
mensen durven we ook eens denken aan het
leven na de dood. Zou er een weerzien
zijn ? Christus de zoon van God is uit de
doden opgestaan en is ons voorgegaan. Hij
heeft zelfs aan alle mensen trachten duide-
lijk te maken : wie gelooft zal leven. Is dit
niet de troost die sterker is dan alle pijn
om een onherstelbaar verlies? Heer, leer
ons bidden : laat ons niet alleen met ons
verdriet. Maak ons open voor een levens-
realiteit die gemakkelijk begraven wordt.

Maak ons toegangkelijk voor de blijvende
vriendschap en de liefde die geen einde
kent. Neem ,Warke“ op in de vrede van het
vaderhuis. Laat hem niet in ons sterven.

Mogen wij verbonden blijven en dank zeggen
om alles waardoor deze man zo geliefd was.

Lieve Paula, dank voor de vele jaren dat
we samen gelukkig waren. |k heb dit voor
het grootste deel aan u te danken.

M'n goeie Inge, blijf zorg dragen voor ons
Moe. In het geloof, in-het-van-mensen-houden




zit een oneindige kracht. Denk aan mij in
uw bidden en als het leven moeilijk is.
Ik vergeet u nooit.

Vrienden, rijdt uw levenswedstrijd zo, dat ge
hem. wint.

De familie dankt u van harte om uw mede-
leven en uw vriendschap

Druk M. De Wever, Iddergem - T. 66.72.11




