.I.

HERINNER U IN GEBED
DE HEER

EDGARD DE BORLE
echtgenoot van Mevrouw

Héléne DE BISSCHOP

geboren te Leeuwergem op 24 juli 1927 en god-

vruchtig overleden in de kliniek Dr. Goffaerts

te Zottegem op 26 augustus 1987, gesterkt door
de H.H. Sakramenten der zieken

Gepensioneerde N.M.B.S.

Mevrouw Héléne De Bisschop,

De Heer en Mevrouw Daniél en Veronique
De Borle-Desterke,

Stefanie De Borle,

Kristof De Borle,

De families De Borle, De Bisschop, Gabriéls en
Baeskens,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming en
gebed, danken U van harte.

Onze verslagenheid is groot Heer! Vader was
wel ziek maar z6 een vlug afscheid konden wij
ons niet voorstellen...

Toch zijn we dankbaar om het schone leven
van deze man, die onze echtgenoot en vader
mocht zijn.

Wij danken U, Heer, om deze werkzame, plichts-
getrouwe mens die in onze herinnering zal blij-
ven voortleven.

Wij, die geloven, weten dat niets in zijn leven te
vergeefs is voorbijgegaan en dat niets van wat
hij betekende voor zijn gezin, voor zijn familie
en voor zijn werkmakkers nu verloren is.

Wij bidden U, Heer, dat hij levend bij U, verder
mag waken over ons.

Dierbare echtgenote en kinderen, gij waart het
doel van mijn bestaan, de zin van mijn werken.
Ik dank u voor uw genegenheid. Steun elkander
en bid voor mij.

Mijn Jezus barmhartigheid !

R. De Smaele - Begr. J. Gabriéls




