Wees trouw tot de dood en Ik zal U de kroon
van hetl Leven geven (Openbaring, 2-10)

DANKBARE HERINNERING AAN
DE HEER

REMI DE BORRE

echtgenoot van Mevrouw
MARIA HEERMAN

geboren te St.-Martens-Lierde op 12 augustus 1895
en er godvruchtig overleden op 10 maart 1983,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

De familie van de overledene is U zeer
erkentelijk voor de blijken van
deelneming in de rouw.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - €& (055) 42 26 41

God zij dank dat Hij ons een vader heeft ge-
geven, bij wie wij zo vele jaren mochten delen
in de wijsheid van zijn oordeel, in de goedheid
van zijn hart en in de eenvoud van zijn geloof.
Het waren levenskrachten waaruit hijzeli rijkelijk
heeft geput en die hij nu, als een geestelijke
erfenis nalaat aan zijn echtgenote, kinderen en
kleinkind.

Wij zien hem aan het werk, ieder jaar, om zijn
tuin en voorhof klaar te maken, om er te zaaien
en te planten — naarstig en geduldig —,... om er
te oogsten met de vreugde dit alles te kunnen
doen voor vrouw en kinderen, voor eenieder die
op hem een beroep zou doen.

Wij horen hem nog vertellen over de tijd van
toen in zijn geliefd geboortedorp, over zijn jeugd,
het zangkoor, zijn kinderen, zijn echtgenote...
Bijna zestig jaar gehuwd, ... zo vlug voorbij als
de vluchtige rook uit zijn smakelijk pijpje maar
ook zo deugdelijk als een oase van rust en ge-
moedelijkheid...

Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkind en
familie, in de stilte van onze huiskring en in het
eenvoudig vervullen van onze dagelijkse bezig-
heden hebben wij samen geluk en vrede gevon-
den. Dank om uw eerbied en begrip voor de
hoge leeftijd en om uw maandenlange zorg voor
mij ; niets is U te veel geweest. Blijf voor elkaar
— en nu, vooral ook voor moeder —, een steun
in elke dag van uw leven. Uw gebeden zullen mij
tussen U laten voortleven en een helpende hand
worden vanuit mijn verder bestaan, met al onze
afgestorvenen, in onze eeuwige thuis bij God,
onze EEUWIGE VADER.

Ten paradijze geleiden hem de engelen.




