Niets is zekerder dan de dood, niets is onzekerder
dan het uur des doods. H. Augustinus

T
BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER

Remy Cyriel DE BORRE

weduwnaar van wijlen Mevrouw
Leonie Herregodts

geboren te St-Martens-Lierde de || november
1882 en aldaar schielijk overleden
de |12 december [959.

Waakt want gij weet niet, wanneer de Heer des
huizen komt: des avonas laat, of te middernacht,
of met het hanengekraai, of des morgens; opdat
Hij niet, wanneer hij onverziens gekomen is u niet
slapenae vinde. En wat ik tot U zeg, zeg ik tot
allen: waakt! Boek der Spreuken XIII

Schenk dan steeds uw liefde aan Go<, en houdt
Hem te vriend, die als alles U begeeft, U niet ver-
laten zal. Houdt U dan aan Jezus vast, bij leven en
sterven; vertrouw U toe aan de vertrouwbaarheid
van Hem, die, wanneer alles wegzinkt, alleen U
kan bijstaan.

Beminde kinderen en kleinkind, weent niet
over mij als deze die geen hoop hebben, doch
sterk U in uw geloof en bidt veel voor mijn
zielezaligheid.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 d. afl.)

De familién DE BORRE,
HERREGODTS,
DIRICX,
EEMAN,

danken voor de blijken
van innige deelneming
en uwe gebeden.
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