« Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept
voor elk die oprecht tot Hem bidt. » Ps. 145

-’-

DANKBAAR GEDENKEN WIJ

Zuster MARGUERITE
Gertrude DE BOSSCHER

van de Zusters Bernardinnen,
Cisterciénzerinnen van Oudenaarde.

Zij werd op 31 december 1898 te Gent geboren.

Zij stelde haar leven in dienst van de Kerk,
door de kloostergeloften op 11 november 1925.

Zij overleed te Oudenaarde op 15 maart 1988
gesterkt door de Ziekenzalving en de Pauselijke
Zegen.

De Zusters BERNARDINNEN
De families DE BOSSCHER en DE LETTER

danken U van harte om uw gebed en deelneming.

GOD, GIJ WAART MIJN ENIGE WEG,
GIJ ZJT DE VERRIJZENIS EN HET LEVEN.

God, ik dank U voor het leven dat U me ge-
schonken hebt, met al zijn wel en zijn wee,
zijn blijde en droeve dagen...

Ik dank U, omdat ik mocht ervaren, hoe innig
U me altijd nabij waart, hoe ik samen met U
de weg mocht gaan naar het einddoel van mijn
leven om U, mijn God, te loven en te danken.

Ik dank U, omdat U me goede Ouders gaf,
lieve broers en zusters en zoveel andere fa-
milieleden die mij nauw aan 't hart lagen.

Mijn oprechte dank ook aan U, mijn goede
Oversten en medezusters, die mij, door uw
versterkend woord en uw gezellig samenzijn,
een diepe steun en een stralend licht waart op
de weg die we samen in liefde bewandelden.

Een hartelijke groet wil ik ook brengen aan
U allen: leerlingen, vrienden en weldoeners,
die ik op mijn levensweg heb ontmoet en van
wie ik trouw de herinnering bewaarde in mijn
dagelijks gebed.

O Maria, ik was uw kind, toon dat Gij ook
nu mijn lieve Moeder zijt.

Sint-Jozef, mijn beschermer, dank. Zorg voor
mij.

Wil nu allen samen, in geest van geloof,
liefde en dankbaarheid een loflied zingen.




