GEDENKT IN UW GEBEDEN
de vrome ziel van
Mevrouw

Louisa-Alixe DE BOSSCHERE

Lid van alle godvruchtige genootschappen
der parochie

weduwe van Heer

Hippoliet-Emiel SMIS
geboren te Anzegem, de 19 mei 1383 en god-
vruchlig overleden te Brugae de 27 oktober 1956
na ontvangen te hebben het H. Oliesel in
articulo mortis en de Pauselijke Zegen.

Ledig is ons huis nu ... gevallen als een blad
in de herfst, die een laatste zomer onze tuin
heeft versierd — waar zij zon en vreugde
bracht — is ons moeder heengegaan !

« Heer uw raadsbesluiten kennen wij niet,
waarom Moeder zo vlug ons Vader is komen
vervoegen bij U, begrijpen we niet ; alleen ons
geloof in uw Vaderlijke goedheid kan onze
tranen drogen en ons betrouwvol doen opzien
in de toekomst !

Wij danken U, Heer, omdat wij zolang onze
lieve Moeder mochten behouden !

Zij was als de vrouw uit het evangelie : « die
met de brandende lamp haar bruidegom op-
wachtte tot Hij haar roepen zou... als de
vrouw die bezorgd was om haar man en huis-
gezin, opdat hen niets zou ontbreken . .. zif
opende haar hand voor de behoeftigen en
strekte haar handen uit naar de armen. »

« Zielekracht en schoonheid waren haar kle-
dij en zij lachte de toekomst tegen, trekken
van goedheid lagen op haar wezen, nauwkeurig
sloeg zij de gangen van haar huis gade en
haar brood at zij niet in ledigheid. »

(Prov. 31,10-31)

Mijn beminde Kinderen en Kleinkinderen, een
afscheidswoord heb ik U niet meer kunnen
toespreken. Het is een harde beproeving, jawel,
maar de Heer heeft geoordeeld dat mijn leven
het spiegelbeeld zou zijn voor U allen. Vader
kon niet langer wachten op mij, ik moest bij
hem zijn om de hcogdag van Allerheiligen te
vieren. Dank om uw kinderlijk-trouwe gene-
genheid, en gij vooral mijn lieve Mimi, engel
van goedheid en bezorgdheid voor Vader en
mij gedurende zovele jaren, uw offer zal niet
zonder beloning blijven, daarvoor bid ik nu
samen met Vader en voor uw aller geluk.

Beininde Zuster en Familie, ik beveel mij aan
in uw trouwe gebeden, zoais ik U niet verge-
ten zal bij O. L. Heer.

Lieve Viouwke van de Rozenkrans, Gij waart
min troost en mijn sterkte, wees mij genadig
en allen die ik verlaten heb, om o0k bij U
te zijn! B.v.o.

De familién SMIS, DE BOSSCHERE,
DECOENE, VANDENBROUCKE
en LOUWYCK ;

DANK om de gebeden.

DR M. SERRUYS, BRUGGE
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