Lieve pépé Aan mijn vader.

je gezin
Jje fierheid, je voldoening, je geluk
je kleinkinderen Tk heb gedroomd, o vader,
problemen en raad dat gij op sterven laag,
steeds bereid mel veel tijd. en voor het al te sluiten,
’ mij lang in d’ogen zaagt.
Gij spraakt van eerlijk blijven,
. . van recht door 't leven gaan,
Dankbare herinnering aan hebt toen nog eens geglimlacht,
en alles was gedaan.
De heer \
'k Wou om vergeving smeken
Albert waarvoor, ik wist het niet,
5 en bij u nederknielen,
De Bourdeaud huy mijn knieén bogen niet.
echtgenoot van mevrouw Agnes De Vos Toen wist ik dat 'k u nimmer
nog iets vergelden kon.
geboren te Nederbrakel op Uw stem deed mij ontwaken
8 juli 1933 en godvruchtig overleden in "t klare licht der zon.
te Zottegem in het AZ Sint-Elisabeth
an 17 triaart 1007 Daar blonken grote tranen
P y van heil en droefenis.
na het Sacrament der zieken En 'k voelde diep in 't harte
te hebben ontvangen. wal ene vader is.
Willem Elsschot
De families De Bourdeaud’huy, De Vos, De namis wordt opgedragen in de dekanale
De Vleeschouwer en Loterman danken u voor kerk te Brakel op vrijdag 25 april 1997 om

uw aanwezigheid en uw medeleven. 18u30.
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