Ik ben de Verrijzenis en het Leven :
wie in Mij gelooft, al sterft hij ook,
zal leven !

i BID GOD VOOR DE ZIEL

van de Heer

Frans DE BOUVER

Echtgenoot van Mevrouw
Agnes DE BOUVER-SASANGUIE

geboren te Melden, op 11 januari 1929 en god-
vruchtig overleden te Gent, op 5 juni 1976,
voorzien van de laatste Heilige Sakramenten
van de Zieken.

Och God, wat een pijnlijke beproeving...., hoe
zwaar drukt dit onverwachte kruis op onze
schouders. We zuchten in droefheid, o Heer,
doch morren niet, want alles geschiedt volgens
Uw H. Wil en Voorzienigheid : en Uw raads-
besluiten zijn door ons niet te achterhalen. Maar
we smeken U met kristelijke gelatenheid : geef
Gij sterkte en moed aan onze bloedende harten.

Dagelijks ondervinden wij, hoe weinig vertrou-
wen er te stellen valt op dit broos en sterfelijk
leven: dat toch slechts een weg en een doorgang
is naar onze eeuwige eindbestemming. Stel dan
uw vertrouwen op God, Hij zal u geleiaen tot
uw tijdelijk en eeuwig welzijn.

Onze duurbare overledene, Frans, was een kriste-
lijke, door en door goede vader, die zijn gezin,
dat zijn fierheid en vreugde uitmaakte, met
toegewijde zorgen omringde. Zonder klagen droeg

hij de pijnlijke beproeving hem berokkend door
een kortstondige, onverbiddelijke kwaal ; en
met kristelijke onderwerping aanvaardde hij ge-
laten Gods wilsbeschikking.

Duurbare ouders, echtgenote, kinderen en familie,
omzeggens plotseling werd onze levensdroom af-
gebroken, doch slechts tijdelijk, want eens zien
wij elkander weer in de hemel. Dank voor uw
genegenheid en zorgen : helpt en steunt elkander
en gedenkt mij in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, wees mijn heil !

Agnes DE BOUVER-SASANGUIE ;

Adelin en Monique MERLAEN-DE BOUVER ;
Luc DE BOUVER en verloofde ;
Dirk DE BOUVER ;

Joke MERLAEN ;

Arthur en Felicie DE BOUVER-(fDEKEYSER)
DESCHAUMES ;

De families DE BOUVER, SASANGUIE,
DEKEYSER en LOCQUET,

danken U wvoor de gebeden
en gewaardeerd wmedevoelen.

Begr. Allegaert, Markt, Oudenaarde




